
[Openingswoord op 23 januari 2024 bij de bijeenkomst met inwoners die hebben bijgedragen 
aan het welslagen van de petitie ‘Zeg JA tegen vluchtelingen in Houten’, voorafgaand aan de 
aanbieding van de petitie aan burgemeester Gilbert Isabella] 
 
Welkom! 
 
Beste mensen: wat een opkomst! 
Mijn naam is Lex Goudswaard en daar zitten de mede-initiatiefnemers van de petitie: Selina 
Ünal, Joyce Rookhuizen, Jetske Goudswaard, Simon Knepper en Koos Koster. 
Fijn dat jullie er allemaal zijn, ga lekker zitten.  
Hartelijk welkom! 
Het is vandaag de vierde dinsdag in januari – en we gaan straks met z’n allen aan de overkant 
de petitie aanbieden. Het koffertje staat hier al klaar.  
Ik heet ook alle pers welkom, ik zie ieder geval Omroep Houten. Zij zullen ook wat opnames 
maken en zij hebben mij verzocht te vragen of er mensen zijn die niet herkenbaar in beeld 
willen. 
 
Waarom zijn we hier? 
Een AZC in Houten hing natuurlijk al een tijdje in de lucht, maar had toch vooral iets van een 
ver-van-mijn-bed show. Althans voor mij persoonlijk. Wel veel gehoord over de Essenkade 
maar dat was het dan wel. Maar toen stond begin november ineens dat bord ‘NEE AZC’ in 
het weiland aan de Binnenweg. Toen kwam het ineens veel dichterbij. We voelden ons 
overvallen door het negatieve sentiment over vluchtelingen dat van dat bord afspatte. 
Met een paar mensen zijn we het bord toen gaan overschilderen en hebben er ‘AZC Welkom’ 
van gemaakt. 
Een negatief sentiment over vluchtelingen? Hier in Houten? 
Hoe on-Houtens! 
Hoe in strijd met de Houtense geschiedenis van de opvang van vluchtelingen! 
Een klap in het gezicht: niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor iedereen die in Houten 
z’n stinkende best doet om deze mensen op weg te helpen.  
Kortom een sentiment om je voor te schamen. 
Maar hoe naïef van ons om te denken dat zo’n sentiment aan Houten voorbij zou gaan. En 
met een blik op de stembusuitslag later in de maand weten we inmiddels ook in Houten hoe 
laat het is. 
Hoe dan ook, met dat bord werd het persoonlijke politiek en werd de politiek persoonlijk. 
 
En daarom zijn we hier! 
Velen van jullie kennen vluchtelingen en statushouders. Werken met ze, praten met ze, 
nemen ze als gast in huis, richten hun huizen in, maken ze wegwijs in onze ingewikkelde 
samenleving, ervaren hoe aardig, dankbaar en gastvrij ze zijn. En we zien ook de successen 
van geslaagde integraties. 
Zoals de tandartsassistente die we nu aan de lijn krijgen als wij onze tandarts bellen voor een 
afspraak. Syrische afkomst, inmiddels landgenoot, 5 jaar geleden na een lange gevaarlijke 
vlucht en minstens 10 AZC’s in Houten komen wonen. Keihard gewerkt: taal geleerd, 
opleiding gedaan, stage gelopen. En nu een vaste baan in Houten. Zij geholpen, tandarts 
geholpen, wij geholpen, Houten geholpen. 
Dat is een heel ander sentiment. 



 
Daarom: nogmaals dank voor jullie aanwezigheid hier en straks in het gemeentehuis. 
dank voor het bezorgen van 21.000 flyers, dank voor alle donaties, dank voor de 
hartverwarmende reacties bij de petitie en dank voor ruim 5000 handtekeningen. 
 
Ik dank ook alle  raadsfracties voor hun meedenken en steun en voor het feit dat zij ons 
hebben willen ontvangen en aanhoren. 
We gaan dus straks naar de overkant om onze petitie aan te bieden aan de burgemeester. 
We proberen hier om ongeveer kwart over 6 te vertrekken.  
 
Daarom geef ik gauw het woord aan Koos Koster. Hij zal ingaan op de details van de JA petitie 
en na zijn verhaal is er gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. 
 
Koos aan jou het woord. 
 
 

  


